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INLEIDING

Rabbijnse twijfels over  
het Israël van nu 

“Waarom nemen kerken zo klakkeloos aan dat deze seculiere 
staat de vervulling is van Bijbelse profetieën?” 

Met verbazing lees ik deze vraag van rabbijn Lody van de Kamp 
in een artikel.1 Maar waarom eigenlijk met verbazing? Heb 
ik zelf misschien ook niet jarenlang te makkelijk profetieën 
toegepast op de huidige staat Israël, zonder daarbij te letten 
op de context?
In het betreffende artikel beschrijft de rabbijn hoe verschillend 
er in het Jodendom wordt gedacht over de oprichting van de staat 
Israël én over de terugkeer van het Joodse volk naar het land.  

En tot op de dag van vandaag zoeken nog steeds veel religieuze 
Joden naar de verbinding tussen wat de profeten Jesaja, Jeremia 
en Ezechiël in de Tenach2 hebben voorzegd, en het Israël van 
nu. Een vraag die kennelijk niet eenvoudig te beantwoorden is, 
want al vanaf de opkomst van het zionisme eind negentiende 
eeuw wordt er in het Jodendom gediscussieerd of de oprichting 

1.	 L. B. van de Kamp, "Messiasverwachtingen in de staat Israël," Profetisch Perspectief, 
nr. 69 (2010): 48-51.
2.	 Achter in dit boek staat een woordenlijst met uitleg van deze en andere begrippen.
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van de staat Israël een Bijbelse opdracht is. Zo hebben religieuze 
Joden zich in de periode voorafgaand aan de Holocaust flink 
verzet tegen de ideologie van het zionisme. Waarom hebben ze 
dat gedaan? Op welke Bijbelse gronden? En is hun visie sinds 
1948 veranderd? 

Maar zo verrast als ik zelf ooit ben geweest over de verschil-
lende visies in het Jodendom op het moderne Israël, zo verbaasd 
is rabbijn Van de Kamp dat christenen nauwelijks oog lijken te 
hebben “voor het atheïstische gedachtegoed dat aan de oprich-
ting van de staat Israël ten grondslag ligt”.3 
In de Onafhankelijkheidsverklaring van Israël wordt niet eens 
openlijk verwezen naar God. En als God niet wordt erkend… hoe 
kun je dan klakkeloos aannemen dat deze seculiere staat de ver-
vulling is van Bijbelse profetieën? In Joods-religieuze kringen 
worstelen ze met deze vragen en bevragen ze elkaar erover. 

Hoe zit dat eigenlijk binnen de christenheid? Durven wij vanuit 
de Bijbelse profetieën elkaar te bevragen over de plaats van de 
huidige staat Israël in Gods plan? Of gaan we ervan uit dat het 
allemaal vervulling is van Gods beloften? 
In zijn artikel daagt rabbijn Van de Kamp christenen uit om te 
leren van de discussie die hierover plaatsvindt in het Jodendom:

“Bij messianisme, bij het verstaan van de woorden van de 
profeten, gaat het over buitengewoon existentiële vragen 
vanuit de Tenach. Op internationaal terrein, binnen de grote 
orthodox-Joodse gemeenschappen, worden deze vragen 
wel gesteld. Dan wordt wel duidelijk stelling genomen. Het 
is voor de orthodoxe kerken in Nederland van essentieel 
belang om zich te spiegelen aan wat zich in die kringen 

3.	 Ibid., 48.
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afspeelt. Dan wordt de kerkelijke worsteling in Nederland 
een stuk gemakkelijker. Het verhaal van Israël en het zio-
nisme wordt duidelijk. Het krijgt dan ook een plaats binnen 
het orthodox-christelijk denken zonder dat daarbij de relatie 
tussen kerk en Israël onder druk komt te staan.”4

Vragen
Hoe meer ik nadenk over het artikel, hoe meer vragen er bij 
mij opkomen. Wat bedoelt Van de Kamp ermee dat kerken 
klakkeloos ervan uitgaan dat de staat Israël vervulling is van 
Bijbelse profetieën? 
Worden profetieën en beloften over Israël te gemakkelijk toe-
gepast op 1948? Welke discussie is er dan binnen het Jodendom 
over de staat Israël en de terugkeer van het Joodse volk? Wat is 
de onderbouwing van hun visies? Hebben ze daar ook Bijbelse 
argumenten voor? En wat kunnen wij als christenen daarvan 
leren? 
Met deze vragen in mijn hoofd ben ik op onderzoek uitgegaan. 

Zoektocht 
Mijn zoektocht begint met het bestuderen van de meest aan-
gehaalde terugkeer- en herstelprofetieën. Het valt op dat vaak 
dezelfde bijbelteksten worden gebruikt en worden toegepast 
op de huidige terugkeer van het Joodse volk. Stuk voor stuk 
ben ik ze langsgegaan. 
Hierdoor heb ik ontdekt dat veel teksten onvoldoende in hun 
context worden gelezen. De verzen ervoor en erna bevatten 
namelijk kenmerken die niet overeenkomen met wat we nu in 
Israël zien gebeuren. Om het inzichtelijk te maken volgen er 
nu alvast twee voorbeelden (zie verder hoofdstuk 9).

4.	  Ibid., 51.
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Bijeenbrengen uit alle volken
Een belofte die vaak wordt toegepast op vandaag is Deu
teronomium 30:3-5:

“Dan zal de heere, uw God, een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer 
bijeenbrengen uit al de volken waarheen de heere, uw God, 
u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het 
einde van de hemel, toch zal de heere, uw God, u vandaar 
bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de heere, uw God, 
zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, 
en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en 
u talrijker maken dan uw vaderen.”

We zien toch Joden uit de hele wereld teruggaan naar Israël? 
Maar let nu eens op het woordje ‘Dan’; dat geeft aan dat er iets 
aan voorafgaat. In de voorgaande verzen van Deuteronomium 
30 staat: 

“Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de 
vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat 
u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen 
de heere, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren 
tot de heere, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en 
uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeen-
komstig alles wat ik u heden gebied” (vs. 1-2).
 
Dan… zal de heere, uw God, een omkeer brengen in uw gevangen-
schap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al 
de volken… 

Uit vers 1 en 2 blijkt dat Joden ‘onder alle volken’ Gods woorden 
weer ter harte zullen nemen. Zij zullen zich bekeren en Gods 

inleiding
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stem gehoorzamen. Vanuit deze bekering zal de Heere Zich 
over hen ontfermen, hen verzamelen uit alle volken en terug-
brengen naar het land. En voor alle duidelijkheid: het gaat hier 
niet om een bekering in het land Israël, zoals we bijvoorbeeld 
wel zien in Zacharia 13:9. Er wordt hier gesproken over Joden 
die op dat moment ‘onder alle volken’ wonen. 
Kunnen we dit bijbelgedeelte dan wel toepassen op de huidige 
terugkeer van het Joodse volk? Verzamelt God nu alle Joden 
op basis van bekering en het kennen van Hem? Als we eerlijk 
naar de situatie van vandaag kijken, dan ‘schuurt’ deze uitleg. 
Helemaal als we bedenken dat het merendeel van de Joden dat 
naar Israël is teruggekeerd zichzelf seculier ofwel niet gods-
dienstig noemt. 

Ik heb echt met deze verzen geworsteld. Mag ik gewoon aan 
Gods voorwaarden van bekering en gehoorzaamheid voor-
bijgaan5; uitsluitend de verzen 3-5 eruit lichten en op vandaag 
toepassen? Doe ik daarmee recht aan Gods Woord?
Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd geraakt dat Deuteronomium 
30 geen betrekking kan hebben op 1948, maar op een ander 
moment. Maar op welk moment dan? Ook dit heb ik uitgezocht. 

Nog een voorbeeld: Vanuit het noorden
Een profetie die ook vaak op de tijd vanaf 1948 wordt toegepast, 
is Jeremia 23:7-8:

5.	  Een vraag die regelmatig terugkomt is of ‘ bekering’ naar de Heere en ‘terugkeer’ naar 
het land in Deuteronomium 30 niet door elkaar kunnen lopen. Dus de één bekeert zich 
en keert terug, terwijl de ander terugkeert en zich vervolgens bekeert. In dat geval zou 
Deuteronomium 30 ook toegepast kunnen worden op de huidige staat Israël en terug-
keer naar het land. Vanuit meerdere opzichten wordt deze lezing niet ondersteund en 
is er een duidelijke volgorde: eerst bekering, waarop terugkeer naar het land volgt (zie 
verder pag. 94).

17

rabbijnse twijfels over het israël van nu



“Daarom zie, er komen  dagen, spreekt de  heere, dat 
men niet meer zal zeggen: Zo waar de heere leeft, Die 
de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo 
waar de heere leeft, Die het nageslacht van het huis van 
Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in 
het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven 
had: zij zullen wonen in hun eigen land.” 

Op het eerste gezicht lijken deze verzen goed aan te sluiten 
op de huidige terugkeer van het Joodse volk. Vaak wordt ‘het 
land in het noorden’ aangeduid als Rusland, van waaruit veel 
Joden aliyah hebben gemaakt. Maar als we weer kijken naar 
de verzen die daaraan vooraf gaan, dan lezen we: 

“Wee de herders die de schapen van Mijn weide ombrengen 
en overal verspreiden, spreekt de heere. Daarom, zo zegt 
de heere, de God van Israël, van de herders die Mijn volk 
weiden: Ú hebt Mijn schapen overal verspreid en verdreven, 
en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, Ik ga u uw slechte daden 
vergelden, spreekt de heere. Ik echter, Ik zal het overblijfsel 
van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen 
Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun 
schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk wor-
den. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden 
zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of 
gemist worden, spreekt de heere.
 
Daarom zie, er komen dagen, spreekt de heere, dat Ik voor David een 
rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren 
en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de 
aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd 
wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: 
de heere onze gerechtigheid.” (vs. 1-6)

inleiding
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Gaan deze verzen over het huidige Israël? Kunnen we zeggen 
dat de heere als Koning over de aarde regeert? Heerst er recht 
en gerechtigheid op aarde? En woont Israël nu onbezorgd? 
Leven ze veilig en zonder angst? Dat is namelijk wel de context 
waarin deze verzen staan.

Ben ik nu weer te kritisch? Moet ik deze specifieke kenmerken 
links laten liggen en mij alleen richten op de verzen die spre-
ken over de terugkeer van het Joodse volk? Of ontbreekt er 
een belangrijke ‘sleutel’ bij de uitleg van deze herstelbeloften? 
Wordt er inderdaad te ‘klakkeloos’ met de Bijbelse profetieën 
omgegaan en heeft rabbijn Van de Kamp een punt?

Meer studie, meer vragen
Het aantal vragen wordt niet minder naarmate ik me meer 
in dit onderwerp verdiep. Zo heb ik veel gelezen over de 
‘opdracht’ voor christenen om zoveel mogelijk Joden ‘terug 
te brengen’ naar Israël. Op die manier zouden we mee-
helpen aan Gods beloften van herstel. Sommigen gaan 
zelfs nog een stap verder en geloven dat ze daarmee de 
wederkomst van de Heere Jezus kunnen bespoedigen.  
Maar kloppen deze gedachten? Wil God dat alle Joden nu terug-
gaan naar Israël? Impliciet zeg je hiermee dat Joden die bijvoor-
beeld in Amerika blijven wonen ongehoorzaam zijn…  
Leert de Bijbel dat alle Joden terugkeren naar Israël voordat de 
Heere Jezus terugkomt? 

Verlangt God van de kerk dat we actief Joden terugbrengen naar 
Israël? Zo ja, waarom lezen we daarover niets in het onderwijs 
van de Heere Jezus en de apostelen? Want in hun tijd was er 
toch ook een staat Israël en leefde het overgrote deel van het 
Joodse volk buiten Israël. Toch roepen zij Joden niet op om 
aliyah te maken. Waarom niet? 
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De Bijbelse lijn
Door het groeiende aantal vragen ben ik op zoek gegaan naar de 
grote lijn: Wat leert de Bijbel over de verschillende momenten 
waarop het Joodse volk terugkeert? Welke momenten zijn er 
geweest; wat gebeurt er in onze dagen en welke beloften liggen 
er nog weggelegd voor de toekomst? 
Geleidelijk aan heb ik meer inzicht gekregen in het grote 
geheel, en zijn de terugkeer- en herstelprofetieën op hun plaats 
gevallen. 
In veel Israëlvisies focust men vooral op 1948 en op de hui-
dige aliyah naar het land. Hierdoor worden veel profetieën en 
beloften uit hun verband getrokken en ten onrechte toegepast 
op de ontwikkelingen vanaf 1948. En dát is ook precies waar 
rabbijn Van de Kamp in zijn artikel christenen op attendeert. 
Het op deze manier toepassen van profetieën kan namelijk 
verstrekkende gevolgen hebben. Ik kom daar met name in het 
tweede en derde deel van het boek op terug.

Leren van de Joodse discussie
Voor dit boek heb ik ook onderzocht hoe er in het Jodendom 
naar het huidige Israël en de terugkeer van de Joden wordt geke-
ken. Het is verbazingwekkend hoe verschillend erover wordt 
gedacht, maar ook welke (Bijbelse) argumenten hiervoor wor-
den gebruikt. Als christenen kunnen we hiervan veel leren. Juist 
de verschillende invalshoeken hebben mij verder geholpen bij 
het plaatsen van de herstelbeloften in het grote plan van God.  

Herbezinning 
Ik hoop en bid dat dit boek een aanzet mag zijn voor een 
herbezinning op de profetieën. Dat is ook gebeurd toen in 
1948 de staat Israël werd opgericht, waardoor de vervan-
gingsleer (de kerk heeft de plaats van Israël overgenomen) 
steeds meer een discussiepunt werd. Veel gelovigen hebben 
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hierdoor liefde gekregen voor het volk en het land Israël, 
en oog gekregen voor de Bijbelse profetieën en hun vervul-
ling. Een prachtige ontwikkeling! God is niet klaar met Zijn 
volk Israël en er zijn nog veel beloften voor hen weggelegd. 
We zijn nu weer verder in de tijd. Durven we opnieuw de profe-
tieën over de terugkeer en het herstel van Israël te onderzoeken 
en te (her)plaatsen in het plan van God? 

Gevoelig
Ik besef dat dit boek confronterend kan zijn. Helemaal wan-
neer je al jarenlang een bepaalde overtuiging hebt over aliyah 
maken; het terugbrengen van Joden naar Israël. Dit boek is 
niet geschreven om te veroordelen, maar uitsluitend vanuit 
een verlangen om dit thema in de volle breedte van de Bijbel te 
onderzoeken en daarvanuit met antwoorden te komen.

In- en uitzoomen 
Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat het boek een dui-
delijke opbouw heeft. Om de vele terugkeer- en herstelpro-
fetieën te leren begrijpen en te plaatsen, is het allereerst van 
belang om de grote lijnen te kennen. Daarom zoomen we eerst 
in deel 1 uit op Gods plan en volgen we de rode draad in de Bijbel. 
Vervolgens zoomen we bij deel 2 in op de profetieën en plaatsen 
ze in het grote geheel. 
Het volgen van de rode draad kost misschien wat moeite, maar 
neem daarvoor de tijd. Want hiermee wordt een belangrijk 
fundament gelegd voor een evenwichtige uitleg en begrip van 
de profetieën en de plek van het huidige Israël erin.
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HOOFDSTUK 1

Alle Joden denken toch 
hetzelfde over Israël? 

Veel christenen denken dat Joden eensgezind zijn over de 
staat Israël en de terugkeer van het Joodse volk. Maar wist u 
dat sommigen van hen op grond van de Bijbel en de rabbijnse 
geschriften faliekant tégen de staat Israël zijn? In dit hoofdstuk 
kijken we kort naar drie verschillende opvattingen in het 
Jodendom over de staat Israël.  

1.1 ZIONISME

Het zionisme, het streven naar een Joodse staat en de terugkeer 
van Joden naar Israël, is er altijd geweest. Door de eeuwen heen 
zijn er ook altijd Joden teruggegaan naar het beloofde land.
Zeer invloedrijk in de ontwikkeling van het zionisme is de 
Hongaarse Jood Theodor Herzl (1860-1904) geweest. Een eigen 
staat is volgens hem de enige oplossing, omdat alle pogingen 
tot emancipatie en assimilatie van het Joodse volk zijn mislukt 
en het antisemitisme onuitroeibaar blijkt. 

In het begin was het vooral een niet-religieuze politieke bewe-
ging. Voor de zionistische beweging is Israël als locatie daarom 
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ook geen ‘must’ geweest. Ze heeft maar liefst 36 gebieden in 
de wereld overwogen, waaronder Oeganda en Madagaskar. 

Intussen staan we verder in de tijd en is sinds 1948 de Joodse staat 
Israël een feit. De eerste zionisten hebben vooral gestreden tegen 
het antisemitisme en voor een veilige woonplek voor Joden. 
Maar gaandeweg is het zionistische gedachtegoed veranderd, 
vooral na de Zesdaagse Oorlog in 1967 (zie verder pag. 227).
 
1.2 RELIGIEUS ZIONISME

De verwezenlijking van het zionistische ideaal, het stre-
ven naar een onafhankelijke Joodse staat, kan voor de reli-
gieuze zionisten maar op één manier en op één plek: op 
basis van de Thora en de Joodse traditie in Eretz Israël!  
Voor hen is de Zesdaagse Oorlog in 1967 dan ook een belang-
rijk kantelpunt. Ineens worden oude Bijbelse landsgrenzen 
weer hersteld en komt heel Jeruzalem onder Joods bestuur.  
De religieuze zionisten menen dat het bijeenverzamelen van 
het Joodse volk en de herbouw van de tempel de komst van de 
Messias en Zijn koninkrijk bespoedigt. Ze zien ook de huidige 
terugkeer van Joden naar Israël als de vervulling van de vele 
(Messiaanse) beloften. Christelijke zionisten denken en redeneren 
in dezelfde lijn. 
 
1.3 JOODS ANTI-ZIONISME

Maar zijn er dan ook Joden die tegen de huidige staat Israël 
zijn? Jazeker! Sterker nog, voor de Holocaust, de Sjoah6, was 
zelfs het merendeel van de religieuze Joden tégen de oprichting 
van de staat.

6.	  Omdat Holocaust letterlijk ‘ brandoffer’ betekent, spreek ik in het boek liever over 
de Sjoah, wat ‘catastrofe’ betekent.

hoofdstuk 1
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 De Joodse anti-zionisten menen dat het Joodse volk uitslui-
tend op basis van bekering én onder leiding van de Messias 
naar het land mag terugkeren. Daarom blijven nu ook veel 
ultraorthodoxe Joden in de diaspora wonen. Velen verwijzen 
onder andere naar een rabbijns geschrift van de middeleeuwse 
rabbijn Maimonides (1138-1204), die zijn gedachten weer baseert 
op Deuteronomium 30. 

Meer achtergronden over de verschillende groepen zijn te vin-
den op pagina 223.  Bij het anti-zionisme vind je ook de citaten 
en verwijzingen naar Maimonides. Het is zeer de moeite waard 
om je hierin te verdiepen.
  

Belangrijk verschil 
Het is zeer belangrijk om een onderscheid te maken 
tussen het Joodse anti-zionisme, en anti-zionistische 
acties die vaak ontstaan naar aanleiding van het oplaai-
end Israël-Palestina conflict. Bij Joods anti-zionisme 
gaat het om (vaak religieuze) Joden die op grond van de 
Thora en de rabbijnse geschriften tegen het idee van het 
zelf oprichten van een Joodse staat in Israël zijn. Men is 
daarbij dus niet antisemitisch. 
 
 

SAMENVATTING
We zetten de drie verschillende Joodse opvattingen 
over de staat Israël en de terugkeer van het Joodse volk 
nog even op een rijtje:
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Zionisten zijn niet-religieuze (seculiere) Joden die 
verlangen naar een Joodse staat, veelal als reactie 
op het antisemitisme.

Religieuze zionisten zien de staat Israël als het begin 
van Gods verlossing. Volk en land worden geleidelijk 
hersteld en Messiaanse beloften vervuld. Dit mondt 
uit in de komst van de Messias en Zijn koninkrijk. 
De christelijke zionisten redeneren in dezelfde lijn. 

Anti-zionisten menen dat de bekering van het volk 
en de komst van de Messias dé voorwaarden zijn 
voor terugkeer van Joden naar het land.

Veel gelovigen met liefde voor Israël zijn geneigd om 
automatisch het gedachtegoed van de religieuze en 
christelijke zionisten te volgen, en de vele herstelbelof-
ten uit de Bijbel toe te passen op het Israël van nu. Maar 
de Joodse anti-zionisten onderbouwen hun gedachte-
goed (toch) ook met de Bijbel. Wie heeft er nu gelijk? 

Voor antwoorden volgen we vanaf nu stapsgewijs de 
rode draad in de Bijbel rondom de terugkeer en het her-
stel van Israël. Wanneer je de verbanden gaat ontdekken 
en zicht krijgt op het grote geheel, worden veel vragen 
beantwoord en vallen puzzelstukjes op hun plek. 

Gods Woord geeft antwoord!
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DEEL 1
De rode draad in de Bijbel

In het eerste deel behandel ik vanuit de Bijbel de grote lijnen 
met betrekking tot de terugkeer en het herstel van Israël. Deze 
lijnen zijn onmisbaar om de vele terugkeer- en herstelprofetieën 
te kunnen plaatsen in het grote plan van God. 

Het is als volgt opgebouwd:

	• We beginnen bij de Thora, de eerste vijf boeken van 
Mozes (hoofdstuk 2). We zullen ontdekken dat de 
Thora eigenlijk al het volledige verhaal van Israëls 
verleden, heden en toekomst beschrijft, inclusief haar 
terugkeer en herstel. 

	• Vanuit deze basis trekken we lijnen door naar de rest 
van de Bijbel (hoofdstuk 3-5). Zonder de Thora kun-
nen we de bekende terugkeer- en herstelteksten uit 
onder meer Jesaja, Jeremia en Ezechiël niet plaatsen 
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en uitleggen. Hetzelfde geldt (ook) voor het Nieuwe 
Testament, waar we de lijnen naar zullen doortrekken. 

	• Daarna kijken we naar de oprichting van de staat 
Israël en de huidige terugkeer van het Joodse volk 
(hoofdstuk 6). Welke plaats heeft 1948 in het plan van 
God? Wat is de rol van de staat Israël in de eindtijd, bij 
de wederkomst van de Heere Jezus en in het daarop-
volgende Messiaanse Vrederijk? (hoofdstuk 7)  
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HOOFDSTUK 2

De landbelofte 
in de Thora 

De Thora vormt de basis van Gods handelen met Zijn volk Israël. 
We lezen over Zijn landbelofte aan Abraham, Izak en Jakob, en 
later aan Israël als volk op de berg Sinaï. We vinden in de Thora 
belangrijke wetten en voorschriften waaraan het Joodse volk 
moet voldoen. Naleving van deze wetten was nodig om in het 
land te kunnen wonen en ten volle te genieten van de zegeningen 
van de Heere. 
Tegelijkertijd is de Thora ook een profetisch boek, waarin zowel 
Israëls val en verstrooiing, als haar herstel is beschreven. In 
deze vijf boeken vinden we dus in een notendop al het volledige 
verhaal van Israëls terugkeer en herstel. Het is dan ook belangrijk 
om van deze basiswaarheden kennis te nemen. Want zowel de 
koningen en de profeten van Israël, alsook de Heere Jezus en Zijn 
apostelen grijpen voortdurend terug op de boeken van Mozes. 

2.1 ABRAHAM

Roeping van Abraham
We beginnen onze studie bij de roeping van Abraham (toen 
nog Abram). Als stamvader van het Joodse volk krijgt hij in 
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